25.7, 1983 Özel sayı 


Devrimciler tarafından gönderilmiş görüntüsü verilen 


Cunta yurtdışında o © bombalı paket tertip ve provakasyon peşinde bir işçimizin elinde patladı 


untacıların ve onların muhtemel işbirlikçisi nazilerin yurt- 


G dışında tertip ve provakasyon 


Türk gazeteleri, “Ermeni terörizmi” şamatasıyla 


Köln Konsolosluğuna götürmesi için Aachen’da © MIT'in yurtdışında terörist eylemlere başlamasını 


bir yuttaşımıza gönderilen bomba zamansız şe- 


hazırlığı yaptıkları ortaya çıktı. 
MIT ve cuntacı faşistler ilk ciddi tertiplerinde yakayı ele verdiler, suçüstü yakalandılar. 

Geçtiğimiz günlerde Aachen’ de bir işçimize gönderilen bombalı paketin zamansız bir şekilde patlaması, cuntacıfaşistlerin yurtdışında yeni tertip ve provokasyon hazırlıkları yaptığını göstermektedir. 

9 Temmuz 1983 günü kendisine 
gönderilen bir paketi açan yurttaşımız İzzet Baykam, pakete yerleştirilen bombanın patlaması sonucu ağır şekilde yaralandı ve kaldırıldığı hastanede 19 Temmuz günü hayatını kaybetti. 

Türk gazetelerinde ve özellikle Tercüman'da birkaç gün üst üste Aachen'daki patlama olayıyla ilgili haberler yeraldı. Ancak bu haberlerin hiçbirisinde olayla ilgilitam ve doyurucu bir bilgiye rastlanmıyordu. Tercüman Gazetesi bilinçli olarak olaya siyasi bir yön vermeye çalışıyor, fakat bunu başaramıyordu. 

Bombayı kimler ve niçin göndermişti? Bu olay niçin bir esrar perdesine büründürülmüştü? Yoksa eylemi düzenleyenlerin planı yarı yolda tıkanmışmıydı? Yurttaşımız İzzet Baykam'ın ifade veremeden hayatını kaybetmesi, olay üzerindeki esrar perdesini daha da kalınlaştırmıştı. 


BOMBALI PAKET 
DEVRİMCİLERE 
MALEDILMEYE ÇALIŞILIYOR 


Bu ve benzeri sorular bugün aydınlanmış ve bir yurttaşımızın ölümüne neden olan bombalı paket olayının failinin cuntacılar ve yabancı düşmanlığını körüklemek isteyen çevreler olduğu ortaya çıkmıştır. Bombalı paketin üstünde adresi yazılı Devrimci İşçi dergisi sorumlusu Şakir Akhan olayla ilgili şunları söyledi. 

“11 Temmuz günü Alman Polisi, Hamburg Türk-Kürt-Alman Işçi derneğine gelerek benim ifademe başvurmak istediğini söyledi. Polisten bana aktarı!- dığına göre, Aachen'de çalışan İzzet Baykam adlı işçimize göndrerilen paketin gönderen bölümünde Şakir Akhan yazmaktaymış. Polis yetkililerinin verdiği bilgiye göre, İzzet Baykam'a daha önce bir mektup gönderilmiş ve mektupta şu ifadeler bulunuyormuş: 

“İzzet kardeş, sana paket gönderiyoruz. Bu paketi aldığın- da açma ve Köln Konsolosluguna götür, ver. Kurtuluşa Kadar Savaş - Tek Yol Devrim - Kahrolsun Faşist Cunta - Türk İşçi Cemiyeti, V.i.s.d.p. Şakir 
Akhan, Rostocker str. 4, 2000 
HAMBURG 1’ (bu adres benim yayınlarımda kullandığım bir adrestir.) 


kilde patlayınca devrimcilere yönelik büyük bir 


oyun açığa çıktı. 


Bombanın AlmanOrdusuna ait olması, Alman 


© Nazi örgütlerinin de provakasyon hareketinin için- 


de olması ihtimalini arttırıyor. 


Faşist cunta ve onun yurtdışındaki destekçileri, ilerici, demokrat ve devrimci güçlere karşı sinsi bir tertip ve provakasyon hazırlığı yapıyorlar. 


Alman Polisi yaptığı soruşturma sonucunda olayla benim hiç bir ilişkimin bulunmadığını saptıyordu. 

Paketin postaya verildiği gün ve saatte benim mahkemede oluşumu resmen kanıtlamam, dernekteki ve evimdeki daktiloların harfleri ile mektupta ve pakette kullanılan daktilo harflerinin birbirini tutmaması benim bu olayla ilgimin bulunmadığının ilk kanıtlarıydı. Daha da ötesi, herhangi biryere bombalı paket gönderen birisinin paketin üzerine kendi adını ve adresini yazması kadar saçma bir şey olamazdı.” 


YARIM KALAN TERTİP VE PROVOKASYON GİRİŞİMİ 


Bütün bunların dışında Şakir Akhan'ın ve ilerici devrimci güçlerin böyle bir olayla ilişkilerinin olma» yacağı açıktır. Devrimciler, sağa sola bombalı paket göndermek suretiyle halklarımızın lehine, cuntanın aleyhine herhangi bir sonuç elde edilemeyeceğini bilirler. 

Yine herkez tarafından bilinmektedir ki,anti-faşist güçler bugün yurtdışında cuntaya karşı haklı ve meşru bir mücadele çizgisi izlemektedirler. 

Buna rağmen gizli ve karanlık bir gücün böyle bir eylem düzenlemesi ve bunu devrimcilerin yaptığı izlemini yaratmaya çalışması açıktır ki, anti-faşist güçlerin cuntaya karşı yurtdışında sürdürdükleri haklı ve meşru mücadeleyi gölgelemeye yöneliktir. Işte son bombalı paket olayı, cuntacı fa- 


“şistlerin bu amaçla düzenledikleri 


bir tertiptir. 

Ne var ki bu haince tertip, yarım kalmıştır, sonuca ulaşamamıştır. 

Cuntacıların planlarını, bomrbanın Köln Konsolosluğunda patlayacağı hesabı üzerine kurdukları anlaşılmaktadır. Şakir Akhan ve devrimciler tarafından gönderilmiş görüntüsü verilen paketin TC'nin Köln Konsolosluğunda patlaması ile birlikte kamuoyu çalkalanacak, yaratılan dehşet ortamı ve toz duman hayası içinde cuntacı faşistler, MİT ve diğerleri, devrimcileri Avrupa ve. Alman Kamuoyundan tecrit etmek için 


harekete geçeceklerdi. Böylece tam da Federal İçişleri bakanı Zimmerman'in Türkiye'ye gideceği bir sırada devrimci güçlerin “terörist” oldukları kanıtlanmış olacaktı. Yine böylece, cunta Avrupa Kamuoyunda itibar kazanacak, “demokrasiye geçerken” batılı dostlarının tam desteğini elde edecekti. Bir yandan da yurtdışındaki muhalefet bastırılmış olacaktı. 

Böylesine çok yönlü bir sonuç elde etmek için planlanan tertip, bombalı paketin daha Köln Konsolosluğuna varmadan patlaması yüzünden yarım kalmıştır. Masum bir yurttaşımızın ölümüne neden olan bu tertip amacına ulaşamamıştır. 

Devrimcilerin yaptığı görüntüsü verilerek düzenlenen bu tertibin zamanlamasının da iyi yapıldığı anlaşılmaktadır. Köln Konsolosluğunda patlayacağı hesabıyla hazırlanan bombalı paketin Zimmerman'ın Türkiye'ye gitmesinden 10 gün önce postaya verilmiş olması dikkat çekicidir. 

Ote yandan gazeteler, patlayan bombanın Alman ordusunda kullanılan bomba çeşitlerinden olduğunu yazmışlardır. 

Diğer ilgiç bir gelişmede, Alman polisinin bu olayla ilgili res- 


Adresine gönderilen bir paketi açarken meydana gelen patlama nedeniyle önce “Öldü, haberi yayılan, sonra ağır yaralandığı anlaşılan Trabzon'lu İzzet Baykan'ın bazı parmaklar kesildi. 
Ameliyat edilmesine rağmen bir gözü kurtarılamadı. 


meşrulaştırmaya çalışıyor. 


Köln Konsolosluğunda patlayacağı hesabıyla ha- 
© zırlana bombalı paket olayının Zimmerman'ın Türkiye gezisinin öncesine rastlaması dikkat çe- 


kicidir. 


Bütün yabancı ve Alman sol güçlerini tertip ve provakasyonlara karşı uyanık olmaya çağırıyoruz 


mi bir açıklama yapmaktan kaçınmasıdır. 


CUNTACI TERÖRİSTLERE 
KARŞI SOL GÜÇLERİ VE KAMUOYUNU UYANIK 
OLMAYA ÇAĞIRIYORUZ 


Ülkemizi bir tutsaklar kampı haline çeviren faşist cunta terörist eylemlerine şimdi de yurtdışında başlamayı planlamaktadır. Son bombalı paket olayı bunun ilk işaretlerinden birisidir. Zorba generaller, tertip-provakasyon ve diger gizli savaş yöntemleriyle yurtdışındaki anti-faşist muhalefeti etkisizleştirmeyi amaçlamaktadır. 

Federal İçişleri Bakanı Zimmerman'ın Türkiye gezisi sırasında Türk ve Alman polislerinin “Terörizme karşı ortak mücadele” etmeleri üzerinde anlaşmış olması, cuntacı teröristlere, MİT'e ve faşistlere Almanya'da rahatça at oynatma olanağı sağlayacaktır. 
Federal Alman makamlarının cuntacı teröristlere yardım etmesi hiç bir şekilde Alman toplumuna yararlı olamaz. Zimmerman'la cuntanın Almanya'daki Türkiyeli politik mültecilerle ilgili bazı planlar yaptıkları da anlaşılmaktadır. 
Kohl Hükümetinin öteden beri, Almanya'daki anti-faşist kuruluş- 


Bombalı 
Baykan 


Hayrettin KALYONCU 


ACHEN (Hürriyet) - Adına gönderilen bir paketi açarken 


meydana gelen bir patlama üzerine Trabzonlu yaralanması olayının sırları hala çözülemedi. Polis, olayı Baykan'ın verecei ifadenin aydınlatabileceği umudunda, 

Olayın meydana geldiği Erkelanz bölgesine de bakan Kriminal Polis yetkilisi 


zzet Baykan'ın ağır 


Schraubstock, yabancı 


ları yasaklamak gibi bir düşünce- nin olduğu bilinmektedir. 


Dikkat çeken bir başka önemli gelişme de şudur: Türk gazeteleri, ASALA adındaki Ermeni örgütünün niye ve kime hizmet ettiği belli olmayan faaliyetlerini ve bu örgütün, T.C. devleti ile yurttaşlık bağindan öte bir ilişkisi bulunmayan uçak yolcularını bile bombayla öldürmeye kadar varan eylemlerini bahane ederek MİT'in yurtdışında terörist eylemlere girişmesinin propagandasını yapmaktadır. Türk gazeteleri cuntanın katliam girişimleri için kamuoyunu önceden hazırlama çabasındadır. 

Cunta denetimindeki resmi terör kurumları ile cunta destekçisi bazı faşist kuruluşlannn Avrupa ülkelerinde (o başvurabilecekleri saldırı, tertip ve provokasyonlara karşı, tüm ilerici, demokrat ve devrimci güçleri ve tüm kamuoyunu uyanık olmaya çağırıyoruz. 

Faşist generallerin emriyle düzenlenmesi muhtemel tertiplere ve saldırılara karşı ve gerçek bir terör örgütü olan Evren cuntasıinın isteği üzerine Alman makamları tarafından gündeme getirilecek olan baskılara karşı kamuoyu daime uyanık tutulmalıdır. Tertip, provakasyon ve saldırılar güçlü bir kamuoyu desteği ile boşa çıkarılmalıdır. 

Hiç birtertip, baskı ve saldırı, ilerici ve demokrat güçlerin cuntaya karşı yurtdışında sürdürdükleri haklı ve meşru mücadeleyi engelleyemeyecektir. 

Aachen olayı aydınlatılmalı, Alman polisi bombalı paket tertibini ve provakasyonunu kamuoyuna açıklamalıdır. 

Faşist untanın Aachen provakasyonu gizlenmemelidir. 

MİT'in Federal Almanya'da faaliyet göstermesine ve terörist eylemlerde bulunmasına izin verilmemelidir.  , 

Cuntanın, MİT'in yabancı düşmanlığını körükleyen çevrelerle işbirliği açığa çıkartılmalıdır. 

İşçi İzzet Baykam'ın katilleri bulunmalı ve kamuoyuna açıklar» malıdır. 

Federal Almanya Hükümeti, masum insanları öldüren cuntaya yaptığı yardımları durdurmalıdır. 


Selam olsun direnene, teslim olmayana! 


Halklarımızın yiğit evlatlarının direnişine sahip 

çıkalım! 


istanbul Metris, Kabakoz, Sultanahmet ve Sağmalcılar cezaevlerinde direniş var, haklı ve onurlu bir kavga var. 
Bütün devrimci ve yurtsever gruplann katıldığı açlık grevi 
7 Temmuz 1983 günü başladı. 


Direnişin nedenleri 2500 
tutuklu adına dışarı gönderilen ve metnini yanda yayınladığımız mesajda sıralanıyor. 


TUTUKLU AİLELERİ EVLATLARINA SAHİP 
ÇIKIYOR 


7 Temmuz günü başlayan 
açlık grevi, tutuklu aileleri tarafından destekleniyor. 
Aileler hergün sabahtan akgama kadar cezaevlerinin önünde bekliyor. Görüş yasağı olduğu için çocuklarıyla gürüşemiyorlar. Aileler, açlık grevindeki yakınları için cezaevlerinin önünde bazı günler gösteri yapıyorlar. Alınan bilgilere göre, sikıyönetim yetkilileri tutuklu ailelerini de copla, tekme-tokatla dövdürüyor. 

Tutuklu aileleri kendi aralarında birleşerek Ankara'ya gittiler, hükümete topluca çıkıp, açlık grevindeki tutuklular üzerinde uygulanan baskıları protesto ettiler. 

Hergün “Kahrolsun Faşizm” sloganlarını haykırarak direnişe devam eden tutuklular üzerinde idarenin baskıları yoğunlaştı. Fenalaşan tutuk- 
[ular hastaneye kaldırmıyor. 
Mahmut Bayram, Aslan Çağlayan ve Mehmet Erdem adlı devrimciler ancak ölmek üzereyken hastaneye kaldırıldılar. Cezaevi idaresi, şeker, çay vb. şeyleri yasakladı. Tutuklular kendilerine zorla giydirilmeye çalışılan tek tip elbiseleri koğuşların ortasında ateşe verip yaktılar. 


Istanbul cezaevinde başlayan direniş kararlı bir şekilde devam ediyor. Direnişçiler arasında tam bir birlik ve kararlılık var. 


BU ÇAĞRIYA KULAK 
VERELİM 


Açlık grevindeki tutukluların tüm dünyaya yaptıkları çağrıya ilk ses Yurtdışından olsun. Yurtdışında yaşayan tüm ilerici, demokrat, yurtsever ve devrimci kişi ve kuruluşlar, bütün olanaklarımızla direnişçilere sahip çıkalım. 

Halklarımızın en değerli evlatlarını bu haklı ve onurlu kavgalarında yalnız bırakmayalım. Direnişi her yerde duyuralım. Direnişe her kesimden destek sağlayalım. Tutukluların yalnız ve sahipsiz olmadığını cuntaya gösterelim. 
Direnişin başarısında bizlere de önemli görev düştüğünü unutmayalım. 


İstanbul Askeri Cezaevlerinde açlık grevinde bulunan 
2 bin 500 tutuklunun dünya ve Türkiye kamuoyuna mesajı 


“Herkes süresiz açlık grevine destek olmalı, cuntanın baskı ve işkencelerini teşhir etmelidir” 


Faşist Cunta, “demokrasiye geçiyoruz” manevrasiyle birlikte emekçi halk kitleleri ve devrimciler üzerinde yoğun baskı ve terörünü artırmaya devam ediyor. 
Başta emekçi halk kitleleri olmak üzere, hakim sınıfların bazı kliklerinin bile örgütlenmesine izin vermiyor. Faşist Evren diktatörlüğü sınırlarının ve oyuncularının kendilerince çizildiği güdümlü bir parlamento istiyor. Ote yandan 


, Faşist Cunta, emekçi halkımıza, 


devrimcilere, demokratlara karşı baskı ve işkencelerini sürdürüyor. 


İŞKENCE, KATLİAM 
VE İDAMLAR 


Faşist Cunta işbaşına geldiğinden itibaren, polis karakolların- da, siyasi poliste, MİT binaların: da, askeri kışla ve karargahlarda binlerce yurtsever devrimciyi işkenceden geçirdi. İşkence; yaygın ve sistematik bir sorgulama yöntemi oldu. Yüzlerce insan işkencede can verdi. Göstermelik olarak açılan işkence davaları ise dünya kamuoyunu aldatmak içindir. İşkence katliamlarının dışında, yüzlerce devrimci, ilerici ise sokaklarda, dağlarda polis ve or- du birlikleri tarafından kurşunlanarak öldürüldü. Öte yandan göstermelik yargılamalar sonucu idam cezasına çarptırılan 20'den fazla devrimci asıldı. 


MAHKEMELER 


Evren, konuşmalarında olağanüstü mahkemeler kurmadığından bahsediyor. Çünkü buna gerek yoktu, Varolan sıkıyönetim mahkemeleri zaten olağanüstüdür. 
İddianameler, işkenceyle alınan ifadelere dayandırılarak hazırlanır. Toplu açılan davalara bütün tutuklular götürülmez. 5-10 kişilik gruplar halinde götürülür. Sorgu ve kimlik kontrolü yapılmadan, tutuklu hiç mahkemeye çıkanlmadan bile yargılama yapılır. 
Tanıklar koşullandırılarak mahkemeye getirilir, hiçbir savunma imkanı tanınmaz, dilekçe bile okutturulmaz, savunma süresi kısa tutulur veya tutuklu hiç konuşturulmaz. Kısacası, yargılama, sadece kamuoyunun gözünü boyamak için yapılmaktadır. 


GÖZALTI 


Faşist Cuntanın ilk yılında üç ay olan gözaltı süresi, bir tutuklunun polis tarafından istenildiği an cezaevinden sorgulamaya götürülmesi yasasının çıkışından sonra 
45 güne indirildi. Aslında gözaltı 
süresi sonsuzdur. Cezaevinde bulunan bir tutuklu her an gözaltına alınma tehditi altındadır ve bu yasallaştırılmıştır. Bu faşist uygulamaya karşı tutuklular direnmektedir. Gözaltına alınacak tutuklunun siyasi polise götürülmesi için devrimcilere karşı operasyonlar yapılmakta ve dayak, işkence cezaevinden başlamaktadır. İstanbul-Alemdağ askeri cezaevinde iki devrimcinin gözaltına alınması 


için yapılan bir operasyonda gaz bombalar sonucu Hakan Mermeroluk ve Şerif Akkaya adlı iki devrimci katledilmiş, yüzlercesi yaralanmıştır. 


CEZAEVLERİ 


Faşist Cuntanın askeri cezaevleri işkence ve baskı yuvasıdır. 12 
Eylülden beri cezaevlerinde askeri yaptırım ve işkence politikası devam etmektedir. Bu yaptırmlar, tutukluların bir asker gibi subayların emir kulu haline getirilmesi, Cuntanın sembollerine selam durulması, cuntanın eğitimi- ne tabi tutulması, saçların sıfır numaraya vurulması, kısacası; bir tutuklunun tüm insan haklarından yoksun bırakılarak onurunu yitirmesini amaçlamaktadır. 
Yaptırımlara direnmek, her türlü işkenceye, baskı ve dayağa, avukat, aile ziyaretleri, havalandırma, gazete, kitap yasaklarına uğramak demektir. Askeri yaptırımlara direnilmesi sonucu Diyarbakırda, Mamak'ta birçok ilerici, devrimci katledilmiştir. Cezaevlerinde işkence sonucu birçok insan aklını kaybetmiş, sakatlanmış ve hatta sinir krizi geçirip kendini asanlar bile olmuştur. 
Örneğin, Metris'te 1982 yazında Hakkı Hocaoğlu, sinir krizleri geçirmesine rağmen hastaneye kaldırılmamış, sonuçta kendini asmasına göz yumulmuştur. 

Cezaevlerinde avukat görüşü ya yasaktır, yada 15-20 tutukluya 
20 dakika avukat görüşü verilmekte ve görüş askerler tarafından dinlenilmektedir. Ayrıca cezaevinde savunma imkanları tümden ortadan kaldırılmış, hatta son aylarda kağıt-kalem verilmesi bile sıkıyönetim tarafından yasaklanmıştır. Dilekçeler mahkemeye getirilirken cezaevi idaresince yasaklanıyor. Birkaç dakika olarak verilen aile ziyaretlerinde ailenin tutuklu yakınına herhangi bir eş- ya, yiyecek vermesi yasaktır. 

Cezaevlerinde ilerici, devrimci 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tutukluları askeri yaptırımlara tabi kılmak için işkence, dayak ve yasaklar temel yöntemlerdir. Tutuklular, işkenceci olarak yetiştirilen özel askeri gruplar tarafından, ya topluca koğuşlarda, ya da tek tek özelişkence odalarında dayak ve işkenceye tabi tutulmaktadır. 
Bunun dışında havalandırma, ziyaret, avukat, gazete yasakları konmakta; kitap, kağıt, kalem verilmemektedir. Amaç, devrimci, ilerici tutukluları yıldırmak, cuntaya bağlı onursuz insanlar durumuna getirmektir. Devrimci, ilerici tutuklular, bu işkenceler karşısında yıllardır direnmektedir. Birçok kereler açlık direnişlerine başvurulmuş, Istanbulda tüm askeri cezaevlerinde, Ankara-Mamak'ta, Diyarbakır'da, Bartında, Çanakkale'de, Elazığ'da ve Türkiye'nin daha birçok yerin- de 10, 15, 20, 30 ve 40'lı günlere varan sayısız ve tüm tutukluların katıldığı açlık grevleri yapılmış» tır. Her açlık grevi sonucu, cunta sözcüleri “işkencelere son vereceğiz, haklarınızı vereceğiz” demelerine rağmen bugüne kadar işkence, dayak ve yasaklar devam etmiştir. 


İSTANBUL | 
CEZAEVLERİNDE 
BASKI POLİTİKASI 


Bugün Faşist Cunta, cezaevlerindeki baskı ve işkence yöntemlerini daha da artırarak tatbik etmeye başlamıştır. Bu uygulama- ya göre, cezaevleri İçişleri Bakanlığına bağlanacak ve cezaevlerini vali-polis idare edecektir. Ayrıca direnen ve belli grupların önderi durumundaki devrimci tutuklulann doldurulacağı tek veya iki kişilik hücre tipi cezaevleri açılmaya başlandı, Amaç, çeşitli cezaevlerinden seçilen direnen devrimcilerin bu hücre tipi cezaevlerinde baskı ve işkencelere tabi tutulmasıdır. 

Yani hücre tipi cezaevleri, baskı ve çeşitli kanlı tertiplerin, işkencelerin yapılacağı yerler olacaktır. 

Hücre tipi cezaevlerinden birisi 
4 Temmuz 1983'te İstanbul Sağmalcılar'da açıldı. İstanbul'daki askeri cezaevlerinden seçilen devrimci tutuklular buraya götürüldü. Daha cezaevinin girişinde işkende başladı. Bayıltılıncaya kadar dövülen tutuklunun önce sıfır numara saçı kesiliyor, sonra bütün sivil elbiseleri alınarak tek tip cezaevi elbisesi giydirilmeye çalışılıyor. Daha sonra askeri yaptırımlara uyulması ve tek tip cezaevi elbisesinin kabul edilmesi için işkence, dayak ve her türlü yasak devam ediyor. 

Devrimci tutuklulara tek tip cezaevi elbisesinin giydirilmeye çalışılması, askeri yaptırımın yeni bir şeklidir. Ve İstanbul'da bu, gündeme getirilmiş ve bir saldırı- işkence, dayak- başlatılmıştır. Bu politika Türkiye'nin bir çok cezaevlerinde zaten sürmektedir. Mamak, Diyarbakır, Antakya, Bartın, 


Çanakkale, Malatya cezaevlerinde tek tip elbise giydirilmesi için baskı ve işkence devam etmektedir. Sağmalcılar hücre cezaevinde de politik tutuklular dayak ve işkenceye rağmen cezaevi elbisesi giymemişler, anti-faşist sloganlarla karşılık vermişlerdir. 

Tüm Dünya Kamuoyu, İlericiler, Devrimciler; i 

Istanbul'da başlatılan tek tip elbise uygulamasına, işkence ve baskılara karşı devrimci tutukluların teslim glması düşünülemezdi. Sağmalcılar'da tek kişilik hücrelere konularak kanlı tertip ve işkencelerle başbaşa bırakılan devrimciler ve İstanbul'daki diğer , 
askeri cezaevlerindeki toplam 2 
binin üzerinde siyasi tutuklu; baskı, işkence ve çeşitli yasaklara karp süresiz açlık direnişine baş» Jamıştır. Talepleri şunlardır: 

-Tek tip cezaevi elbisesinden vazgeçilmesi ve sivil elbiselerin geri verilmesi. 

-İşkence, baskı ve tüm yasaklara (Avukat, ziyaret, havalandırma, gazete, kitap, kağıt, kalem) son verilmesi. 

-Kanlı tertip ve işkence için yaptlan hücre sisteminin kaldırılması, koğuş sistemine dönülmesi, 

-Politik tutuklulara tüm hakların verilmesi. 

Dünya ve Türkiye Kamuoyuna, Halkımıza, Tüm Demokrat ve Devrimcilere sesleniyoruz. 

Faşist cunta ‘demokrasiye geçiyoruz' demagojisiyle beraber tüm askeri ve sivil cezaevlerinde baskı ve işkencelerini yoğunlaştırmıştır. 

Tek tip cezaevi elbisesini dayatmaktadır. Sağmalcılar gibi hücre tipi cezaevlerinde direnen devrimcilere karşı kanlı tertipler kurmak» tadır. Faşist cuntanın baskı ve işkencelerine karşı mücadeleyi yükseltmenin zamanıdır. Kendisine yurtsever, demokrat, devrimci diyen her grup,dernek veya kişi-' ler üzerlerine düşen görevlerini yapmalıdırlar. : 

Herkes bulunduğu yerde, İstanbuľ da tüm Askeri cezaevlerinde 2 
binin üzerinde siyasi tutuklunun sürdürdüğü süresiz açlık direnişine destek olmalı, cuntanın baskı ve işkencelerini teşhir etmelidir. 

Faşist cuntaya karşı olan tüm ilerici, demokrat ve devrimcileri, ilerici kamuoyunu mücadeleye destek olmaya çağırıyoruz. 


İstanbul'daki “Devrimci Sol, Partizan, TDKP, Devrimci Yol, Devrimci Kurtuluş, Halkın Devrimci Öncüleri, GKK, Devrimci Halkın Birliği, Halkın Birliği, Çayan Sempatizanları, Dev-Savaş, Birlik Yolu, Acil, Rızgari, Kawa, Türkiye Devriminin Yolu, Kurtuluş, THKP-C Savaşçıları, Partizan Yolu, TİKB, Halkın Yolu, . 
Eylem Birliği davalarında yargılanan 2 binin üzerinde devrimci, yurtsever ve demokratlar. 

İstanbul Metris, Sultanahmet, Kabakoz ve Sağmalcılar tutukevlerinde bulunan tüm devrimci tutuklular. 


